
In de Week gelegd 02-26, 11-01-2026, Een zachte stem  
Jesaja 42, 1-4, 6-7; Handelingen 10, 34-38; Matteüs 3,13-17 

 
Waar belangen in het geding zijn, spreken mensen zelden met zachte stem. 
Al snel neemt het volume toe. Daarmee oefent een spreker druk uit. Niet 
afdoende? Dan verschijnen leugens, soms brute kracht. Neem de ontvoering 
van de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw door de VS. Behalve 
Maduro zijn er op de wereld tal van alleenheersers te vinden, zelfs in ons 
eigen (!) domein. Hard of zacht, met welke stem spreken wij? 
 

Heeft geloof iets met politiek te maken? ‘Néé!’, roept de seculiere politicus. Echter, waar 
wij bij God direct denken aan geloof, verklaart de Heer zélf juist dat zijn dienaar het récht 
openbaar, publiek maakt. Met géén woord spreekt Jesaja hier over geloof, wél dat God 
op deze dienaar zijn Geest heeft gelegd. Dit maakt hem tot een heel bijzondere persoon. 
Hij roept of schreeuwt namelijk niet -dwingt niet! en zal het gekwetste riet niet breken. 
De gewonde mens is veilig bij hem. Ja, God bestemt zijn dienaar tot een licht voor de 
naties. Hij laat  blinden zien, bevrijdt gevangenen en verlost hen die wonen in duisternis. 
 
Niet alleen in het verleden, ook nu zien wij dat politieke en religieuze overtuigingen 
gebruikt kunnen worden als schaamlap om eigenbelang te verhullen. Daarom postte de 
Iraanse Zabi Moradiani op LinkedIn (04-01-2026) de oproep recht te verschaffen aan haar 
volk, dat gebukt gaat onder de harde stem van de dictatuur. Zij smeekt: ‘Be that voice!’ 
Dit sluit naadloos aan bij Petrus die in ‘Handelingen’ zegt dat ieder die ontzag heeft voor 
God en het goede  doet, God welgevallig is. Jezus is de dienaar die Gods woord van 
begin tot eind heeft wáárgemaakt. In hem openbaart zich Gods Geest.  
 
Nu vertelt Matteüs vandaag dat Jezus bij Johannes aan de Jordaan 
komt, en vraagt om gedoopt te worden. Johannes protesteert, zegt 
dat Jezus hém zou moeten dopen. Maar Jezus antwoordt dat het zo 
is vastgesteld. Dan geeft Johannes toe en doopt hem. Vervolgens 
ziet Jezus de hemel opengaan en Gods Geest als een duif op hem 
neerdalen. Er klinkt een stem die zegt: ‘Dit is Mijn Zoon in wie Ik een 
welbehagen heb’. Zou iederéén dat gehoord hebben, of sprak God 
met zachte stem? 
 

 


